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Dag 1 – Vrijdag 26 augustus 
 
De vakantie is begonnen. We hadden er zin in. Elmi, Johan en Paul gingen met 
het busje mee vanaf Veenendaal. Rik, Rick en Hendrika gingen rechtstreeks 
naar onze bestemming in Het Lorkerbos in Otterlo. Dus met de leiding Nicoline, 
Manita en Jan waren wij voorlopig compleet. Hier hebben we al voor het eerst 
samen gegeten, lekkere tomatensoep, stokbrood met kruidenboter, salade en 
broodjes met worstjes ook nog een lekker toetje van aardbeien met slagroom. 
Zowel ’s middags als ’s avonds is er al gewandeld, heerlijk het park bekijken.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  



 

 

 

Dag 2 – Zaterdag 27 augustus 
 

Ook de eerste nacht in een vreemd bed zat er weer op. Iedereen heeft lekker 

geslapen en om 9 uur zaten we met z’n allen aan het ontbijt. 

Daarna gingen we wandelen naar het centrum van Otterlo. We gingen eerst 
koffie met appeltaart eten op een terrasje. Daarna moesten er uiteraard 
ansichtkaartjes gekocht worden 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  



 

 

 

Dag 3 – Zondag 28 augustus 
De 2e nacht zat er alweer op. Hendrika heeft naar een kerkdienst gekeken via de 
telefoon. Daarna gingen we met ons busje een mooie tocht maken door de 
omgeving. De 1e stop was bij het Nationaal Ereveld Loenen, waar we naar het 
monument en de graven hebben gekeken. Ook bij Loenen gingen we naar de 
Loenense watervallen met het grootste hoogteverschil van heel Nederland.  
We hebben hier gepicknickt. Onderweg hebben we ook nog volop genoten van 
een mooie stoomtrein van Beekbergen naar Dieren.  
Daarna richting Apeldoorn, waar we ook nog volop hebben kunnen genieten 
van mooie muziek in het stadspark. 
Nog eventjes thuis en daarna heerlijk gegeten bij de Pizzeria in Otterlo zelf. 

 
 
 

 
 
 
 

  



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



 

 

 

Dag 4 – Maandag 29 augustus 
 

Vandaag zijn we naar het Oude ambachten & Speelgoedmuseum in Terschuur 

geweest. Aan een dag hadden we eigenlijk te weinig. Zo veel oude spullen van 

zo veel beroepen. Toen we terugkwamen was Arline ondertussen ook gekomen, 

gezellig een nieuwe begeleider. Na het avondeten moest Nicoline helaas weg. 

Dus dat was alweer vervelend om afscheid te nemen.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

Dag 5 – Dinsdag 30 augustus 
 

Vandaag zijn wij naar het Watermuseum in Arnhem geweest in het park 

Sonsbeek. Hoewel het soms best moeilijk was, waren vooral de proefjes die we 

met water konden doen toch wel erg leuk. Daarna gingen we naar de mooie 

waterval in het park. Na nog wat boodschapjes terug bij ons huis, gingen Rik, 

Rick en Paul nog zwemmen met de leiding. Verder nog wat spelletjes. Ook weer 

heerlijk gegeten: Gado Gado. ’s Avonds nog weer een wandelingetje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

Dag 6 – Woensdag 31 augustus 
 

Vandaag gingen we naar Barneveld, waar wij nog volop geshopt hebben en 

uiteraard hebben we op een terrasje gezeten. Daarna gingen we in een park bij 

een mooi kasteel picknicken. Het was ook vandaag weer zo mooi weer, dat ook 

nu na afloop weer lekker gezwommen is. En daarna heerlijke zelfgemaakte 

dikke pannenkoeken met kaas, spek of naturel. Wederom waren er weer 

liefhebbers voor wandelen.  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  



 

 

 

Dag 7 – Donderdag 1 september 
 

De laatste volle dag in Otterlo. Vanmorgen werden er spelletjes gedaan en 

gewandeld. Arline moest ons helaas alweer verlaten. Na de lunch gingen we 

naar Arnhem om te bowlen. Iedere speelde geweldig, maar er kan maar 1 

winnaar zijn en dat was onze Hendrika. Daarna gingen we via een mooie route 

over de Posbank onder andere naar Voorthuizen om uitgebreid te wokken. 

Eenmaal thuis nog via een wandeling gezocht naar een hondje, maar helaas 

niet gevonden, maar wel weer heerlijk gewandeld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

 

  



 

 

 

 
 

Dag 8 – Vrijdag 2 september 
 

Het huis moest veegvrij opgeleverd worden. Dus het laatste ontbijt. Extra veel 

beleg om alles maar op te krijgen. En toen we bijna klaar waren om het huisje 

af te sluiten, hoorden wij het verheugende bericht, dat de teckel door een 

speciale speurhond gevonden was. Dat was toch wel een heel mooie afsluiting 

van deze vakantie. Rick en Rik werden bij het huisje opgehaald, Johan, Elmi en 

Paul brachten wij weer naar Veenendaal en Hendrika namen wij mee naar 

Arnhem, waardoor uiteindelijk iedereen weer netjes afgeleverd is. 

Allen bedankt voor jullie aanwezigheid. Jullie waren gezellige reizigers. Wie 

weet tot nog een andere reis. 

 

 

 
 
 
  



 

 

 

Dit was ons groepje van de reizigers: 
 

 

Rik Ommering Elmi Kremers Johan Baak 

 

 

Paul Warnaar Rick Bonnet Hendrika Vrijburg 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Dit was onze leiding: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nicoline Beijderwellen Manita van Engelenburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arline van Arkelen Jan van Dijk 

 

Wij hebben echt van jullie genoten 


